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Je thuis (2)

door Arie van der Stoep

God is je thuis, je plaats om te leven. Je woont bij Hem, althans, dat is wat Hij wil. Hij wenst voor
jou een veilige plaats, een plaats van liefde, dichtbij zijn hart. Een plaats waar je je geaccepteerd
en gewenst zult voelen. Daarvoor heeft Hij je bestemd.

Hij is zo dichtbij! Hij omringt je met zichzelf. Zo ziet, hoort en weet Hij wat je doet of zegt of wat er in
je hart is. Verstop je niet! Dat heeft geen zin. Trouwens, moet je bang voor Hem zijn? Nee toch? Hij wil
gewoon dat je je hart voor Hem opent. Want Hij houdt van je en verlangt naar je. Hij wil je graag zijn
goedheid bewijzen. Hij wil graag dicht bij je zijn en jou dicht bij zich hebben.

Maar... wil jij dat ook?

Bemoeienis

Wil je Hem dus toestaan om in je hart te kijken? Mag Hij daar alles zien wat er te vinden is, de goede
en de minder goede dingen? En wil je ze in zijn handen leggen, zodat Hij ermee kan doen wat Hij wil?
En zodat Hij er iets goeds uit te voorschijn kan brengen, ja, ook uit de verkeerde dingen?

Durf je het aan om zo intiem met Hem te zijn, met die grote God? Want laten we wel wezen, alleen een
God die echt groot is, kan het zich permitteren, om zo kwetsbaar te zijn, z6 kwetsbaar dat Hij zich zelfs

voor je liet kruisigen. Zo ondenkbaar groot is Hij!

En in heel zijn grootheid wil Hij in je hart wonen en dagelijks bemoeienis met je hebben, met je
omgaan. Geloof je dat?

Eén stap
Lees daarover de bijbelteksten van de vorige keer nog eens. Bijvoorbeeld deze:

De eeuwige God is voor u een woning... (zie verder hiernaast bij (1)).
U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij. (2)

En lees ook deze:

De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, .... (3)

Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. (4)

En bedenk dan dat het maar één stap is om naar Hem toe te gaan. Hij zegt: Mijn zoon (mijn dochter),
geef Mij je hart. (5)

Uit de Bijbel:

(1) Deuteronomium 33:27a.
De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen.

(2) Psalm 139:5.
U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij.



(3) Jesaja 65:2.

De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen
wandelde op een weg, die niet goed is.

4) Jeremia 31:3b.
Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.

(5) Spreuken 23:26.
Mijn zoon, geef Mij je hart.
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